
Kompas is een ontmoetingshuis in Kalmthout 
waar de deur altijd openstaat. Je bent welkom voor een 
gezellige babbel, een luisterend oor of om tot rust te komen. Samen bouwen we aan een
veilige haven waar je even kunt landen en jezelf kunt zijn. Kompas is een huiselijke plek
voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid, waar je aansluiting kan vinden
bij lotgenoten.  

Samen creëren wij een warme en uitnodigende sfeer door een divers aanbod aan
activiteiten die verbinding stimuleren. Maandelijks maken we een kalender. Daarin vind je
activiteiten zoals tuinieren bij de samentuin, koken of creatief bezig zijn terug. Kom
langs en ervaar zelf de warme en gastvrije sfeer van ontmoetingshuis Kompas!

Heb je vragen over vrije tijd,
ontmoeting, vorming of arbeid? 

De begeleiding verkent je vraag en
zoekt graag met jou mee!

Achterbroeksteenweg 223, 
2920 Kalmthout
Ma & do : 10u00 - 17u00
Wo : 13u - 18u30
Vr: 10u - 13u30*

0471 84 13 94

kompas@emmaus.be

KOMPAS
O N T MO E T I N G S H U I S

    *Op vrijdag zijn we vanaf 14u tot 17u 
op een andere locatie, namelijk

kantine Bezemheide. Adres: 
Gomarus van Geelstraat 30 in

Kalmthout.



Kunstplek Kompas

Wo - do - vr - za: 9u00 - 12u30

Heuvel 37, 2920 Kalmthout

0470903334

kompas@emmaus.be

Ma - di - vr: 9u00 - 17u00

Zoerselsteenweg 69A, 2980 Zoersel

0470 55 38 76

Ontmoetingshuis de Honk

honk@emmaus.be

Ma: 9u00 - 18u30
Di - do - vr: 9u00 - 16u00

Koningsakker 13, 2930 Brasschaat

0470902934

Ontmoetingshuis Aliado

aliado@emmaus.be

Waar je ook welkom bent....


